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Mediteren, zingen en dansen voor vrede

VerZOEN je,

maak VYREDE waar.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij jullie graag uit op

ZATERDAG 17 december 2016 om samen met ons te mediteren, te zin-
gen en te dansen voor vrede.

De bijeenkomst start om 186u30 stipt en duurt tot 20u30

Bijdrage in de onkosten 9 €.

Nadien is er nog gelegenheid om samen na te praten.

Wij bieden jullie graag een drankje en een kleine versnapering aan

Met velen samen in de kring staan en dansen, zingen en mediteren voor vrede,
dat is onze wens en onze hoop: samen met velen bouwen aan een wereld van
vrede, respect en rechtvaardigheid.

Graag vooraf inschrijven aub.
tel: 051/316391

email: info@hetoneindige.be
ALVAST VAN HARTE WELKOM-
Dirk en Rika

Clam

wakker
voor yrede

— www.vredeswakes.be
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